Het leven van een christen mens is schoon, zelf tot in
de dood.

t BID VOOR DE ZIEL ¢

van Mevrouw

CAMILLA VAN ASSCHE

weduwe van Mijnheer
JAN-BAPTIST DE CUBBER

geboren te Zegelsem, de 20 juli 1876 en er godvruchtig
overleden de 17 december 1962,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Lid van de Pauselijke Missiewerken.

_De moeders gaan, maar sterven niet, zegt de H. Augus-
tinus, want zolang men moeders’ kinderen ziet, zolang zal
moeder leven. Daarom is er geen naam die schoner klinkt
dan die van « moeder » maar ook geen verlies zo
piinlijk als dat van moeder.

Zij was een voorbeeldige vrouw en moeder.

Haar diepe godsdienstzin, een bezorgdheid voor huisge-
noten en familie, een mild begriipen van menselijke noden,
een grote eerbied voor Priester, Kloosterlingen en Kerk,
waren zoveel edeletrekken die haarleven hebben getekend
en het hebben schoon gemaakt voor God en voor de men-
sen. Zij was daarbij opgeruimd van karakter, minzam en
toegewiid ; zij kon zichzelf vergeten. zodat zij een beste en
beminnelijke moeder was midden haar kiaderen, kleinkin-
deren en aanverwanten.

Edelmoedig overgegeven aan Gods H Wil, droeg zij
geduldig en met liefde de last van haar hoge ouderdom en
van haar ziekte zo «dat alles mocht geschieden zoals het
God belieft. »

Beminde kinderen, gij hebt veel voor mij gedaan en Zij
waart goed voor mij : ik dank U en vooral God om die
weldaden, Scheiden doet altijd pijn : doch ik sterf gerust,
mijn levenstaak is ten einde. Biyft mij gedenken in uw
gebed, bijzonder in uw H. Misviering en uw H, Commu-
nie, gij vooral mijn dochter, kioosterlinge en ook gij, mijn
geliefde kleinkinderen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

0. L. Vrouw van Lourdes, bid voor mij.

J. VAN DER DONCKT, ZEGELSEM

Heer Victor DE CUBBER-{MORRE

Eerwaarde Zuster Marie-Josephana in de wereld Mejuffer Elisa DE CUBBER;

Mejuffer Rachel DE CUBBER;

Heer en Mevrouw Odiel BAUTERS-DE CUBBER en kinderen;

De families VAN ASSCHE en DE CUBBER,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelnemin

en danken U van harte.
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