Dit weze een vroom aandenken
en een uitnodiging tot gebed
voor de heer

Philemon DE TAEYE

echtgenoot van mevrouw
Marie-José Vanderveen ;

geboren te Bambrugge op 30 juli 1921

en overleden te Aalst op 15 september 1977,
gesterkt door de heilige Sakramenten

der zieken.

Vroegtijdig kreeg hij bevel zijn bezigheden
stop te zetten : gezondheidsredenen.

Dan is de zwakte van zijn gestel

toch doorgegaan tot het droevig einde

van een stervende man.

Zijn echtgenote, kinderen
kleinkinderen en familie,

de mensen rondom hem, voelen zich
eveneens daardoor getroffen.

Wat is een mens, zijn kracht,
zijn gezondheid ? Wat is leven ?

Wij moeten danken voor elke dag

die ons gegeven is. Het is ons " al " gegeven
wat wij zijn. Wij zijn zelf gegeven

voor elkaar.

‘Wij bidden tot Hem die alles geeft,
voor deze man, voor hen die lijden
onder zijn afwezigheid.

Uw gebed was een steun voor
de overledene en uw oprechte deelneming
een ware troost voor ons.

Daarvoor danken u :

Mevrouw Philemon De Taeye-Vanderveen
kinderen en kleinkinderen,

De families De Taeye, Vanderveen,
Volckaert en Monfrans,

druk verhegge begr. verbeiren




