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BLIJVEND AANDENKEN AAN
MEVROUW

Margareta Gisele DE TAEYE

weduwe van de Heer Pierre DURIEUX
echtgenote van de Heer Julien DE METER

Geboren te Onkerzele op 23 mei 1930 en
godvruchtig overleden in het A.Z.
St.-Elisabeth te Zottegem op 6 juni 1995,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

De families:
DE TAEYE, DE METER, BRUYLANDT,
MERCKX en DURIEUX
danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Een kortstondige kwaal heeft deze vrouw
van ons weggenomen. Ze kende gelukkige
dagen met haar echtgenoot Julien.

Maar de pijn om haar dochter die ze voor
haar zag vertrekken is gebleven.

Dit kruis, deze beproeving heeft ze moedig
meegedragen. Wellicht heeft ze dikwijls in
stilte gebeden... Zij was waakzaam, de Heer
kwam voor haar niet onverwacht.

Gods goede Geest heeft haar leven richting
gegeven.

‘Maak ons in Christus toebereid, tot de
volmaakte Zaligheid' zegt het pinksterfeest.
Dierbare echtgenoot, beste familieleden dit
weze uw troost... Deze vrouw is opgenomen
in Gods liefde.

Maak haar sterfelijk lichaam levend voor
eeuwig en altijd.
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