Wie het geloof in de Vader gevonden heeft,
die weet dat het aardse leven maar één bete-
kenis heeft : terugkeren tot God.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Oscar-Cyrille DESTERCK

echtgenoot van mevrouw
Jeanne DETEMMERMAN

geboren te Everbeek op 13 mei 1898 en er god-

vruchtig overleden op 28 november 1969, voor-

zien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Hij was een in-goed mens met een mild hart,
die waar hij kon iedereen zou geholpen hebben
en voor allen even vriendelijk was. Hij werkte
voor God en zijn gezin.

Menige beproeving heeft hij gekend, maar al-
les, lief en leed aanvaardde hij uit Gods hand.
Nu ontvangt hij de beloning voor zijn voor-
beeldig leven als mens, echtgenoot en vader.

Beminde echtgenote, laten we God dank zeg-
%e.n om de vele gelukkige jaren die we samen
eleefden. Dank voor uw vele liefdevolle zorgen
de laatste jaren. Gij mijn kinderen en klein-
kinderen, ik heb uw liefde op aarde gekend en
genoten, schenkt mij die verder door uw trouw
en goed gebed. U dankend daarom, vraag ik de
Gever van alle goed dat Hij U verder door
't leven zegene en gelukkig leide mnaar 't geluk
van ons eeuwig weerzien.

. Familieleden en vrienden, weest ook gij mij
indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige
rust.

De families DESTERCK, DETEMMERMAN,
PIETERAERENS en CORNIL,

danken u voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek.




