Zalig is de dienares, welke de Heer als Hij komt
wakend vindt.
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BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

MARIE SYLVIE DE SMET
ECHTGENOTE VAN MIJNHEER
OCTAAF VAN WIJNSBERGE

Geboren te Balegem de 8 november 1885 en godvruch-
tig overleden te Qosterzele de 29 oktober 1960. Voor-
zien van de H. H. Sacramenten en Pauselijke Zegen.

De duurbare afgestorvene, geleid door 't godde-
lijk licht van het geloof, volbracht al de plichten van
een goed kristene en van een voorbeeldige echtgenote.

Zij was een allerbeste moeder die haar kinderen
met kracht en wijsheid tot het goed heeft opgewekt.

Zij gaf nauwkeurig acht op alles wat aan haar
zorgen was toevertrouwd en was gedienstig voor allen.

Droeve dagen en ellendige nachten heeft zij geteld

De familign DE SMET - VAN WIJNSBERGE.,
VAN DEN BOSSCHE en REMUE.
Danken U voor de blijken van kristelijke deelneming in

rouw en gebeden.

maar zij heeft haar lijden verduldig verdragen, haar
steunend op deze woorden : wie voor en met Kristus
lijdt, zal ook door en met Kristus vereerlijkt worden.

Beminde echtgenoot, God roept mij; hoewel ik

Mijnheer en Mevrouw DANIEL VAN WIJNSBERGE-MATHIJS,

Mijnheer OCTAAF VAN WIJNSBERGE.,
Mijnheer ANDRE VAN WIJNSBERGE,

nog enigen tijd met u zou willen blijven hebben, zeg
met mij : Gods Wil geschiede. Ik zal u in de hemel
beminnen zoals ik u op aarde bemind heb.

Duurbare kinderen, eert en bemint vader al de
dagen van zijn leven. Blijft mijn lessen en voorbeelden

indachtig en bidt voor mij; in de hemel zien we elkaar

Uitg. J. Hofman

terug. Lieve familieleden, gedenkt mij in uw gebeden.
H. Hart van Jezus ik stel mijn vettrouwen op U.
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