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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna DE SMET
weduwe van de Heer Victor VAN TWEMBEKE,

geboren te Nederbrakel op 30 mei 1897 en
godvruchtig overleden te Brakel in rusthuis
« Najaarszon » op 12 september 1984,

voorzien van de HH. Sakramenten.

In God rust voortaan de dierbare over-
ledene, omdat haar lang leven schoon en
goed is geweest,

Als echtgenote en moeder heeft zij in de
stille huiskring trouw haar levenstaak ver-
vuld. Voor haar echtgenoot is zij de trou-
we levenssteun geweest, stond naast hem
met raad en daad. Voor haar kinderen was
zij de liefdevolle, wijze moeder die met
fierheid over hen sprak. Haar sereen voor-
beeld was een uitnodiging tot een kris-
telifke en schone levenswandel. De glim-
lach op haar gelaat, de oprechtheid in
haar woord en daad dwongen bij allen ach-
ting af, ze was zeer geliefd, ook door
alle bewoners van Najaarszon.

Als diepgelovig mens was sterven voor
haar verderleven bij de Heer. Gelaten
en rustig is ze haar echtgenoot Victor gaan
vervoegen.

Bij ons gebed voor haar zielerust voegen
we tevens een dankgebed omdat we zulke
moeder gehad hebben, omdat we zulk schoon
en edel mens hebben mogen ontmoeten.

Namis : 1 oktober 1984 om 20 u.
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DE SMET, VAN TWEMBEKE,
DE PESSEMIER, VAN DER BEKEN,

danken U.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




