Hij was een eenvoudig en rechtvaardig man, die
God vreesde en zich van alle kwaad verwiiderd
hield. Job. L. 1.
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De achtbare man, die wij betreuren, was een
voorbeeldig echtgenoot en vader, en vooral een
oprecht christen. Rechtvaardig en werkzaam was
zijn leven, troostelijk en stichtend zijn dood.

De Heer had hem begaafd met een vreedzaam
karakter, waardoor hij alle harten tot zich trok;
ook werd hij van God en de mensen bemind en zal
zijn gedachtenis in zegening blijven.  Eccl. XLII,

Bijgestaan in zijn uiterste van al zijn kinderen
die hij in eer had opgevoed, mocht hij met de oude
Simeon zeggen : « Heer, laat uw dienaar in vrede
gaan. »

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik verlaat
een dal van tranen om het Riik der Hemelen binnen
te treden. Van daarboven blijf ik U beminnen, daar
verwacht ik U.

Weest mij intussen indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. afl.
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