Mensenhulp is ijdel. (Psalmen)
' t
GEDENK IN EEN VROOM GEBED DE ZIEL
VAN DE HEER

LUC DE SCHEIRDERE

echtgenoot van Mevrouw
MARLEEN VAN DORPE

geboren te Oudenaarde, op 26 februari 1950
en schielijk overleden bij een smartelijk on-
geval, op 21 oktober 1972.

Heer, het deed zo 'n pijn dat hij van ons
wegging. De teerste snaren van onze ziel
staan gespannen in leed. Smart en ontzetting
hebben ons stom geslagen... toch willen wij
opzien naar Uw kruis en uit de droeve zinde-
ring van ons hart een lied van overgave laten
opbloeien.

De dood greep hier plotseling naar een sterk
leven, mooi en rijk aan verwachtingen. Nie-
mand van hen de U gekend hebben, Luc, zal
U ooit vergeten.
voor het geluk dat U mij hebt geschonken.

Mijn beminde echtgenote en kind, voor U
zal de scheiding het hardste zijn. |k dank U

Mijn geliefde ouders en schoonouders,
schoonzuster, - schoonbroeders en familiele-
den, dit verdriet heb ik U niet willen aandoen.
Dank voor al hetgeen gij voor mij gedaan
hebt. De dood kan niet aan onze liefde een
einde stellen. Blijft me steeds indachtig in
uw gebeden.

Beste vrienden, schenkt mij als blijk van
uw genegenheid de verkwikking van een vurig
gebed.

Heer, geef hem de eeuwige rust !

Marleen VAN DORPE,
Danny DE SCHEIRDERE,

Florent DE SCHEIRDERE-VAN DEN BRANDE,
Paul VAN DORPE-POTVIN,

De families' DE SCHEIRDERE, VAN DORPE,
VAN DEN BRANDE en POTVIN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

De namis zal plaatshebben op vrijdagavond
3 november om 19 uur te Nederename.

drukkerij arijs, kluisbergen




