In de Hemel een engelke meer !

.

TOT ZALIG AANDENKEN

van

DIRK DE FREE

zoontje van Roger en Giséle BRAECKMAN,
geboren te Opbrakel de 20 augustus 1959 en
aan de liefde van zija ouders ontrukt
te Nederbrakel de 2 maart 1960.

Een engel daalde naar beneden,
En lonkte minzaam in het rond,
En zocht of hij in d’aardse dalen
Voor Jezus geen lief bloemke vond.

Hij lonkte - en nam ons kindje mede,
En voerde 't naar de Hemelwoon,

Hij droeg het op zijn gouden vlerken
Bij Jezus, op een glorietroon.

Daar leeft en bloeit het nu hierboven
In ’tlicht der glanzend’ eeuwigheid ;
God gaf het ons, God nam het weder
Zijn wille zij gebenedijd !
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